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door, anders zouden die loopjes een beetje saai gaan worden! Vivaldi bedenkt weer wat
anders. Ineens klinkt het anders waardoor de muziek niet gaat vervelen. Soms spelen de

dwarsfluit en de violen precies hetzelfde, dan weer niet. Vivaldi zorgt steeds weer voor

[ ] /
een verrassing.
Vandaag moet je eens proberen om op een andere manier naar de muziek van Vivaldi donderdag
te luisteren. We hebben al gehoord hoe knap de fluitist de snelle nootjes speelt en hoe

de fluit en de violen soms precies hetzelfde spelen. Zullen we vandaag eens vooral naar
de lage tonen luisteren? Probeer het zolang mogelijk vol te houden! Want je hoort ook
hele lage violen, die weer andere wijsjes spelen. Moet je eens opletten: soms lijkt het of
die lage violen heel boos zijn op de dwarsfluit. Dan hoor je ze bijna brommen! Het is alsof

een vader tegen zijn kinderen zegt dat ze nu maar eens stil moeten zijn. Zoiets mag je er E E N D A G E L I J K S E R E I S G I D S

best bij denken. Trouwens, weet je dat we zo'n lage viool een cello noemen? Weer een

moeilijk woord! Kun je het onthouden, denk je? v O O R K LAS S I E K E M U Z I E K

Deze week waren we in Venetié op bezoek bij de componist Vivaldi. We gaan nog een  vrijdag I
keer luisteren. O ja, weet je waar we het helemaal niet over gehad hebben? Over het ‘&"‘
klavecimbel! Als we eens stiekem in zo’n paleis zouden lopen zou je een klavecimbel zien
staan. Stel je maar voor: een instrument met toetsen, het lijkt wel op zo'n piano, een
vleugel. Nou ja, wel een beetje kleiner. Maar veel mooier. Want zo'n klavecimbel is in heel
mooie kleuren geschilderd. Kijk eens naar de zijkant: daar heeft een schilder een schilderij
van Venetié op gemaakt! Met gondels. Zou meneer Vivaldi eens iets willen spelen op dat
klavecimbel? Hoor je een heel licht, tinkelend geluid?

Dat is het klavecimbel! En nu snel weer naar de gondel en ... oren open!
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Inleiding

Luisterland is een methode om kinderen van
de basisschool (groep vier tot en met acht) op
een speelse manier kennis te laten maken met
klassieke muziek.

Aan de kinderen wordt een week lang iedere
dag hetzelfde muziekfragment aangeboden.

In de loop van de week zullen de kinderen het
fragment steeds beter kennen en waarderen.
ledere dag wordt het stukje muziek vergezeld
door een korte tekst, waarin de opbouw van

de compositie wordt belicht. Door de leerjaren
heen lopen de muziekfragmenten op in
moeilijkheidsgraad en lengte. Per leerjaar is

er een keuze gemaakt uit de muziekliteratuur
vanaf de middeleeuwen tot de twintigste eeuw,
op zo’n manier dat er een afwisselend geheel is
ontstaan.

De sfeer van de stukjes wisselt steeds. Vooral
in de lagere leerjaren worden bij de kinderen
beelden opgeroepen in de hoop dat er bij
henzelf tijdens het luisteren ook verhalen
ontstaan. De beelden worden vaak gezocht in
de kinderwereld: een schoolplein, een vakantie
of een droom. Af en toe worden de leerlingen
meegenomen naar de wereld waarin de muziek
ontstaan is: een denkbeeldig bezoek aan de
componist of een kijkje bij de plaats waar hij
aan het repeteren is.

In de hogere leerjaren wordt vaker ingegaan op
de structuur van een werk. Af en toe worden
ook vragen gesteld. Deze methode van luisteren
naar muziek kost maar enkele minuten per dag.
Dit luisteren neemt niet de plaats in van de
muziekles waarin actief gezongen en gespeeld
wordt. Ook daarin kan naar muziek geluisterd
worden.

Werkwijze

Er is gekozen voor 35 luisterfragmenten per
schooljaar. Daarmee zijn 35 schoolweken
gemoeid. Zo blijft er ruimte om bijvoorbeeld
rondom de christelijke feestdagen enkele
muziekfragmenten naar eigen keuze in te
voegen. Als een school deze methode vanaf
groep vier jaar op jaar gebruikt, zullen de
leerlingen in groep acht niet minder dan 175
korte muziekwerken kennen.

Gekozen is voor korte fragmenten.
Gemiddeld vraagt het beluisteren niet meer
dan vijf minuten per dag.

Inhoud

De methode bestaat uit vijf jaargangen, van
groep vier tot en met groep acht. ledere
jaargang bevat de volgende drie onderdelen:

1. Toelichtingen op de muziekfragmenten.
Deze worden door de leerkracht voorgelezen,
voorafgaand aan het beluisteren van het
muziekfragment van de week. Met het

oog daarop is iedere toelichting weer
onderverdeeld, zodat op iedere dag van

de week een stukje van de toelichting

kan worden voorgelezen. De toelichtingen
belichten verschillende aspecten van het

te beluisteren muziekfragment, waardoor

de leerlingen op een speelse manier
kennismaken met melodie, harmonie, vorm
en instrumentatie. De herhaalde beluistering
bevordert de acceptatie van de muziek door
de leerlingen. In de loop van een week wordt
het echt hin muziek.

2. Eenvoudige biografieén van de betreffende
componisten. De leerkracht kan deze
gebruiken om zich een beeld te vormen van
de componist van de week. De biografieén
geven kort de levensloop van de componist
weer. Bovendien zijn ze verhalend of
anekdotisch van opzet. De leerkracht kan
ervoor kiezen de biografie aan het begin van
de week aan de leerlingen voor te lezen,

of dagelijks een gedeelte ervan. Voor de
jongere leerlingen is dit wellicht minder voor
de hand liggend, maar oudere leerlingen zijn
dikwijls benieuwd naar de man ‘achter de
muziek’. Bovendien kunnen de biografieén
de leerlingen stimuleren om thuis meer
muziek van een bepaalde componist te gaan
beluisteren.

3. Een beknopt overzicht van de
muziekgeschiedenis. De geinteresseerde
leerkracht kan zich met behulp van

dit overzicht een beeld vormen van de
verschillende tijdperken en stromingen in de
muziek. De biografieén verwijzen steeds naar
de tijd waarin de componist leefde en naar
de stroming waarbij hij wordt ingedeeld.

woensdag

ALLEGRO UIT CONCERT VOOR FLUIT EN STRIJKERS

Zullen we op reis gaan naar een ver land, naar Italié? Daar gaan we luisteren naar muziek
van een meneer die Antonio Vivaldi heette. Hij leefde lang geleden. Toch zijn we hem niet
vergeten, want hij heeft veel mooie muziek gemaakt. Die muziek heeft hij opgeschreven,
met allemaal nootjes op een muziekpapier, je weet wel, zo'n papier met allemaal lijntjes.
Zo kunnen mensen tegenwoordig zijn muziek nog steeds spelen, op violen, op fluiten ...
Zo'n man die muziek bedenkt en opschrijft, zodat andere mensen die muziek kunnen
spelen, noemen we een componist. Dat is een moeilijk woord, of niet? Toch kun je het
op den duur best onthouden, denk ik.

Je snapt natuurlijk al: Antonio Vivaldi was zo'n componist. Deze week gaan we eens
luisteren naar een mooi stuk muziek dat hij heeft opgeschreven. Ga je nu mee naar
LUISTERLAND?

Stel je eens voor dat er geen straten waren! Dat je uit je deur stapte en er stroomde wa-
ter voor je deur. Wil je naar school? Dan ga je met een roeiboot. Lijkt je dat niet leuk?

In Italié is een grote stad met prachtige paleizen en mooie, oude huizen, waar je niet
met de auto doorheen rijdt, maar waar je door de straten vaart met leuke bootjes. Die
stad heet Venetié en die bootjes noem je gondels.

Als je nu lang geleden in zo'n gondel stapte en je voer 's avonds door de kanalen van de
grote stad Venetié en je zag de kaarsen branden in de paleizen, dan kon je ook door de
ramen heen muziek horen. Vrolijke muziek. Muziek gemaakt door Antonio Vivaldi. Kom,
stap in onze gondel, dan varen we eens langs zo'n prachtig paleis.

Zullen we nog een tochtje met de gondel maken? Nog even een beetje beter gaan luis-
teren naar de muziek uit die mooie paleizen van Venetié? Luister ... ik hoor iemand op
een dwarsfluit spelen. Maar ik hoor nog meer: violen! Die klinken wat donkerder. Die
dwarsfluit lijkt wel het vlammetje van een kaars in een donkere kamer. Moet je eens
naar het begin luisteren, dat vind ik zo grappig! Je hoort die violen allemaal de trappen
van het paleis oprennen, steeds weer opnieuw, van laag naar hoog, van laag naar hoog.
Dan komt de eigenwijze dwarsfluit er doorheen en die zegt: 'Niks hoor, ik ga niet van laag
naar hoog, ik ga van hoog naar laag, ik glijd lekker naar beneden. Zo kun je horen dat die
fluit en de violen met elkaar te maken hebben. Maar ze spelen niet dezelfde muziek!

De mensen in de paleizen van Venetié waren heel erg rijk, want Venetié was een belang-
rijke stad. De mensen wilden de mooiste kleren hebben, de prachtigste paleizen en de
knapste muziek. Om dit vrolijke stukje van Antonio Vivaldi te kunnen spelen, moet je heel
goed dwarsfluit kunnen spelen, want het gaat vliegensvlug. Gisteren hoorden we allerlei
loopjes van hoog naar laag en van laag naar hoog. Daar gaat Vivaldi niet de hele tijd mee






